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Departement 

 

29 FINISTÈRE draaiboek 
Guide: pag. 123 – 125 

NIET in de goede reisvolgorde!!!!! 

 

Atlas Routier France 2006 (GROEN omcirkeld!) 

Plaats +  

blz. in atlas 

 

Waar ligt het Tekst uit de Guide 

Brest 

66I41 

 

48°22'54.10 N 

04°29'34.70 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= ingang 

 

a.Château de Brest: Musée Naval, gewijd aan de 

marine tijdens het Premier Empire. 

 Tour du Donjon: een buste van de maritiem-

ingenieur Jacques-Noël Sané (FR) en van minister 

van Marine en Pierre-Victor Malouet (NED).  

Tour Paradis: fragmenten van de Golymin, een boot 

van 74 kanonnen, onder bevel van zeekapitein Armand 

le Duc (FR), ingezet op 23 maart 1814 om de fregatten 

Circée en Pallas te beschermen. 

 

b.Rue Yves-Collet: op het kerkhof Saint-Martin 

rusten: 

 

-Victor Le Coupé Desvilles (niets): zee-luitenant (carré 

4, rang 9, dalle) 

 

-Antoine Moulut (FR), kolonel der genie, ridder van 

het Empire in 1811, officier van het Légioen d’honneu. 

(Dalle opgehoogd, carré 4, rang 8, tombe 31) 

 

-Barthélemy Batut (niets): Opschrift in de Guide.  

(Dalle opgehoogd, carré 5, rang 5, tombe 17) 

 

-Vincent Martin (niets): Opschrift in de Guide.  

(Dalle, carré 5, rang 10, tombe 10) 

 

-Louis Aumont (niets): adjudant bij het 11e ligne, dient 

te Waterloo. 

(Carré 12, rang 3, tombe 9) 

 

-Jean-Jacque-Étienne Lucas (ENG+FR). Zee kapitein 

in 1803, hij commandeert de Redoutable en behaalt 

volop glorie in de zeeslag van Trafalger op 21 okt. 1805. 

Gevangen in Engeland, vrij gelaten in 1806. Gedurende 

de Honderd Dagen is hij kolonel van het 6e regiment van 

marine te Brest. 

(carré 12, rang 5, tombe 22 en 23) 

 

-Amable-Gilles Troude (ENG+FR): zeekapitein 

(1801). Neemt deel aan de expeditie naar Santa-
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Domingo (1803). Schout-bij-nacht van de vloot van 

Cherbourg (1811). Opschrift in de Guide.  

(pyramide met een gebroken urn er op, in het onderste 

deel van carré 12, rang 9, tombe 9 en 10) 

 

-Jean-Baptiste Grivel (FR), zeeman. Nam deel aan de 

oorlog in Spanje. Gevangene op de pontons van Cadix, 

hij ontsnapt in 1809. Hij dient bij de zeelieden van de 

Garde te Lützen, Bautzen en Dresden, daarna in 

Frankrijk te Arcis-sur-Aube en wordt zeekapitein 

(capitaine de vaisseau) op 16 mrt. 1814. 

(een geheel van drie tombes, carré 15, rang 3.) 

 

-Joseph-Marie Nielly (FR+ENG), schout-bij-nacht, 

commandant van het leger van de Lorient (1798-1800), 

maritiem prefect te Duinkerken (1800-1803). 

(dalle en liggend kruis, opschrift onleesbaar, carré 15, 

rang 8, tombe 19) 

 

-François Jourdan de la Passardière (FR), zee-

luitenant.  

(carré 16, rang 6, tombe 20 en 21) 

 

-Emmanuael-Marie-Jean- Évangéliste Le Gentil de 

Kerlen of de Querlen (niets), leerling van de École 

polytechnique, luitenant bij de genie in Egypte, kolonel 

der genie in 1809. 

Opschrift in de Guide.  

(dalle verhoogd, omgeven door een hekje, carré 18, rang 

6, tombe 14) 

 

Carhaix-Plonguer 

68O42 

 

 

 

 

48°16'32.70 N 

03°34'16.80 W 

 

 

 

 

 

 

48°16'30.90 N 

03°34'29.50 W 

 

48°16'36.00 N 

03°34'05.70 W 

of: 

48°16'32.60 N 

03°34'27.40 W 

 

48°16'34.60 N 

03°34'27.70 W 
= Off.de Tour. 

 48 km ten o van Châteaulin, via de N164. 

 

a.Place De-la-Tour-d’Auvergne: het standbeeld van 

Theophile-Malot Corret de la Tour d’Auvergne 

FR+ENG). Hij deed mee aan de campagne van het jaar 

VIII in Zwitserland (Helvetië) als eenvoudig vrijwilliger, 

dient bij het leger van de Rijn in het jaar VIII en 

ontvangt het besluit, dat hem benoemt tot ‘de eerste 

grenadier van de legers cvan de Republiek.’ Hij wordt 

gedood te Oberhausen (Beieren) op 27 juni 1800. 

 

b. 13, rue De-la-Tour-d’Auvergne: het geboortehuis 

van Theophile Corret de la Tour d’Auvergne. Een 

PC. Opschrift in de Guide.  

 

c.In het Stadhuis: enkele herinneringen aan 

Theophile tentoongesteld. (buste, een lok haren). 

 

 

 

 

d.Rue Brizeux, op de hoek met de rue du Général- 

Lambert: het Musée historique presenteert een 

overzicht van het leven van Theophile Corret de la 
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zoeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48°16'35.10 N 

03°34'19.80 W 

 

Tour d’Auvergne. Evenals dat van de zeeman Maxim-

Julien Émeriau de Beauverger (FR), zeekapitein in 

1794, chef van de 2e divisie van het escadre légère van 

het leger van de Orient onder Brueys. Gewond en 

gevangen te Aboukir, schout bij nacht in 1802, maritiem 

prefect van Toulon in 1803, graaf van het Empire in 

1810, vice-admiraal in 1811. 

 

e.Tegenover no. 22, rue du Général- Lambert: het 

geboortehuis van admiraal Maurice Émeriau de 

Beauverger. Een PC. Opschrift in de Guide.  

 

Concarneu 

67L47 

 

 

 

47°52'38.10 N 

03°55'03.00 W 

= ingang 

Op 20 km ten zo van Quimper via de D783. 

 

a.Avenue de la Gare: op het gemeente kerkhof de 

sepulture van Fidèle-Guillaume Brisson (FR), zeeman 

van de Oude Garde.(stèle, tegen de muur, rechts van de 

ingang) 

 

Douarnenez 

66J44 

 

 

 

48°05'09.60 N 

04°19'16.40 W 

 

 

 

 

 

 

 

48°05'15.70 N 

04°19'27.90 W 
= ingang, groot 

kerkhof, zoeken 
 

Op 23 km ten nw van Quimper via de D765. 

 

a.Vlakbij de kerk van Ploaré, in het gemeentepark: 

het standbeeld van Théophile-René-Marie-Hyacinthe 

Laennec (FR). Opgericht in 1981. 

Hij kwam in Paris in 1801 en werd titulaire voorzitter bij 

de interne kliniek van het hospitaal de la Charité. Daarna 

stichtte hij met de medici Bayle, Bichat en Dupuytren de 

Socété d’instruction médicinale. In 1803 kreeg hij de 

eerste prijs in de medische chirurgie. Hij is een van de 

grondleggers van moderne gezondheidszorg. 

 

b.Afdalend naar het centrum via de rue Laennec, 

komt men op het kerkhof, waar rust medicus 

Laennec. (monument heel eenvoudig gelegen in het 

centrum van het kerkhof.) 

 

Landudec 

66J45 

 

 

 

 

47°59'38.00 N 

04°18'17.10 W 

Op 19 km ten w van Quimper, via de D784 in richting 

Audienne. 

 

a.Het kasteel Guilguiffin op 2 km van het dorp via 

Kermaria, was eigendom van generaal Maximilien Foy 

(FR). Enkele meubels, waaronder zijn bed, zijn bewaard 

gebleven. 

 

Locronan 

67K44 

 

 

 

48°05'53.90 N 

04°12'26.40 W 
= midden kerkhof 

Op 10 km ten o van Douarnenez, via de D7. 

 

a. Op het gemeentelijk kerkhof: de cenotaaf met PC 

ter herinnering aan Louis-Charles Bégin (FR), 

militair chirurg. Opschrift in de Guide.  

 

Morlaix 

45N39 

 

 

 

48°34'55.10 N 

03°48'41.30 W 

Tussen Brest en Saint-Brieuc, via de N12 en de E50. 

 

a.In het gemeente park van La Madeleine, opgericht 

op 4 sept. 2001: een monument ter ere van generaal 

Jean-Victor Moreau (NED+FR). Het bestaat uit een 
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= begin/einde rue 

de la Madeleine, 

zoeken 

 

48°35'10.10 N 

03°49'59.80 W 

blok graniet en een medaillion, dat generaal Moreau 

voorstelt, aangeboden door de gemeente d’Hohenlinden. 

 

b. 31, Avenue de la République, in de wijk Ploujean, 

gelegen in het noorden van de stad: het huidige 

kasteel Coat-Serho. Het was eigendom van Jacques 

Boudin, graaf van het Empire van Tromelin (FR). 

Kapitein in 1806, hij dient in het leger van Illyrië (1810-

1812) en in Saksen (1813). Brigade-generaal in 1813. 

Hij dient te Waterloo. Een PC. Opschrift in de Guide. 

 

Ploujean 

(bij Morlaix) 

 

 

 

 

48°36'24.10 N 

03°50'10.00 W 

 

 

= ingang 

Gemeente, behoort tot Morlaix, op 2 km ten n van het 

centrum van de stad (Morlaix), toegang via het 

airodrome. 

 

a.Op het kerkhof van de wijk Ploujean, via de rue 

des Perdrix, de sepulture van generaal Boudin de 

Tromelin. Opschrift in de Guide.  

(Vlakbij het grote kruis, omgeven door twee obelisken 

en een hekje) 

 

Penmarc’h 

of: 

Penmarch 

86J47 

 

 

 

 

47°47'53.70 N 

04°22'21.90 W 

Op 30 km ten zw van Quimper via de D785. 

 

a.Op de landpunt van Penmarc’h: de vuurtoren 

(van) Eckmühl, gebouwd in 1897 dankzij een legaat 

van Louise-Adélaïde markies van Blocqueville, 

dochter van maarschalk Davout (NED+FR). Bij de 

ingang een PC gewijd aan maarschalk Louis-Nicolas 

Davout, met de lijst van al zijn veldslagen. De 

bovenzaal, waar je komt via een trap van meer dan 

driehonderd treden, is versierd met een bronzen 

standbeeld van de maarschalk, replica van dat uit 

Auzerre en een PC, die hem opnieuw herinnert. 

 

Plounévez-Lochrist 

45K38 

 

 

 

 

48°37'00.60 N 

04°12'38.70 W 

= ingang 

Op 33 km ten no van Brest via de D788 tot aan 

Lesneven, daarna de D100 in de richting van Plouescat. 

 

a.Op het gemeente kerkhof de tombe van Paul-Louis-

Marie Dein (FR). Kapitein adjudant-majoor in 1792. 

Hij dient in het leger van de Rijn, daarna in dat van de 

Donau. Majoor van het 15e ligne in 1803, kolonel in 

1808, Hij leidt het regiment in Spanje (1808-1809). 

Baron van het Empire in 1812. Hij dient als tweede man 

de École spéciale militaire van Saint-Cyr in 1813. 

(7e rang na de kruisgang, dalle) 

 

Quimper 

67K45 

 

 

47°59'39.20 N 

04°06'20.90 W 

 

 

47°59'14.10 N 

04°06'37.20 W 
=midden plein, 

WOONHUIS: 

a.Op de hoek van de rue Amiral-Ronarc’h en het 2, Quai 

de l’Odet: een PC, gewijd aan Théophile-René-Marie-

Hyacinthe Laennec. Opschrift in de Guide.  

 

MONUMENT: 

a.Place de la Tour- d’Auvergne: het standbeeld van La 

Tour d’Auvergne. Eerste grenadier van de Republique. 

Er stond een vroeger exemplaar, dat in WO II is 
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zoeken 

 

 

47°59'45.30 N 

04°06'11.00 W 

 

 

47°59'46.40 N 

04°06'08.30 W 

 

Open: 9.30-12 

          14-17.30 

di; dicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47°59'48.30 N 

04°06'39.10 W 

= ingang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48°00'13.40 N 

04°05'43.90 W 

=bij kerk?  

Of: 

47°58'59.50 N 

04°04'14.00 W 

 

 

 

 

47°59'21.30 N 

04°07'52.10 W 

verwoest. 

 

b.Op de place Saint-Corentin, vlakbij de kathedraal, 

het standbeeld van de medicus Laennec, brons, 

opgericht in 1868. Opschrift in de Guide.  

 

MUSEUM: 

a.40,place Saint-Corentin, het musée des Beaux-Arts 

laat de portretten zien van : 

 

-Jeanne-Marie-Thérèse de Cabarrus (ENG), 

echtegenote van Tallien (ENG). 

 

-Théophile-Malo Corret de la Tour d’Auvergne 

(‘eerste grenadier van Frankrijk, gestorven op het veld 

van eer’. 

 

-Claude Lecosz (FR), bisschop van Besançon (1802), 

graaf van het Empire 1809. 

 

KERKHOF: Rue Saint-Marc. Op dit kerkhof rusten: 

 

-François-Jacques-Guy Faverot de Kerbrech (FR). 

Majoor van het 25e chasseurs à cheval (1803). Hij dient 

in de legers van Italië en van Napels, daarna in Iiiyrië en 

Dalmatië (1810-1811). Kolonel van het 15e chasseurs à 

cheval. Hij dient te Spanje (1812-1813) en in het leger 

van de Pyénées (1813-1814). Hij wordt baron van het 

Empire in 1813. 

(Eenheid van drie tombes met een fronton er op, carré 

19, tegenover carré 15) 

 

- Charles-Guillaume Lamaire (niets). Batallionsschef 

van het 108e ligne in 1804. Hij raakt gewond te 

Auerstadt. In maart 1807 wordt hij kolonel bij het 7e 

léger. Baron van het Empire in 1808. Hij neemt deel aan 

de campagne van Oostenrijk, waar hij gewond raakt te 

Thann en Wagram, daarna wordt hem geadviseerd met 

pensioen te gaan. 

(carré 8, rang 12, tombe 4) 

 

Kerkhof Saint-Louis: 

 

-Begrafenismonument van Marie-Louise Le Goazre de 

Kervélégan (niets), dochter van de gedeputeerde van 

Finisère, die op 12 sept. 1796 trouwde met Nicolas-

Charles-Marie Pascal (niets). De toekomstige 

batallionsschef van het 140e ligne, dood door zijn 

verwondingenbij de slag bij Lützen. Opschrift in de 

Guide. 

(op het oude deel van het kerkhof, vlakbij de kapel) 

 

Penhars: westelijke wijk van Quimper: 

Kerkhof Penhars: 

- de tombe van Augustin-Berhnard-François Le 
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= ingang 

 

 

 

 

 

 

Goazre de Kervélégan (FR). Gedeputeerde van de 

Raad van Ouden, van de Raad van Vijfhonder, daarna 

bij het Wetgevende Lichaam voor Finistère, waar hij is 

tot 1815. 

(carré C, tombe 16, vlakbij het kruis) 

 

Saint-Goazec 

67N44 

 

 

 

 

48°09'47.20 N 

03°46'52.60 W 

= ingang 

Op 41 km ten no van Quimper, via de D15, daarna de 

D6. 

 

a.Place du Calvaire, op het gemeentelijk kerkhof: de 

sepulture van Michel Bonté (FR). Chef de Briagde un 

1796, hij dient te Illirië (1806-1810), daarna in Italë 

(1811). Brigade-generaal in 1811. Hij is in Spanje en 

Portugal (1812-1813). Hij wordt gevangen genomen in 

Fère-Champenoise tijdens de Campagne de France. 

Baron van het Empire in 1809. 

(rechts van het kruis) 

 

 
NED = artikel erbij gevonden in het Nederlands 

FR = artikel erbij gevonden in het Frans 

DUI = artikel erbij gevonden in het Duits 

ENG = artikel erbij gevonden in het Engels 
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